
Glasramen in de Sint-Jozefkerk te Droeshout 
 
In het koor van de Sint-Jozefkerk plaatste Emile Bonneure (Evere) in 1921 een viervoudig 
neogotisch glasraam. De schenkers Benedictus De Smedt en Petrus De Block, worden 
onderaan de ramen vermeld. 
 
1. bovenaan O.L.Vrouw met het kindje Jezus op de arm; onderaan een engel met een banderol 
met de woorden “ave Maria”, verwijzend naar de boodschap van de engel aan Maria in het 
evangelie. 
 
2. bovenaan de H. Theresia van Lisieux, gekleed in een bruin en wit kleed, als zuster van de 
Visitatie. In de handen houdt zij een kruisbeeld en rozen; in het midden de H. Benedictus in 
grijze monnikspij en in de rechterhand een abtstaf en in de linkerhand het boek met de 
orderegels voor monniken; onderaan een raaf. 
 
3. bovenaan de H. Joanna, gekleed in het grijs ordekleed van de Visitandinen, geknield voor 
een altaar (lessenaar ?) waarop een boek en erboven een duif; in het midden de H. Petrus met 
dubbele sleutel; onderaan het onderschrift “bea. Joanna et petri”. 
 
4. bovenaan de H. Jozef met in de rechterhand een met lelies bebloemde staf en in de 
linkerhand een winkelhaak als timmermansgerief; onderaan de woorden “Ic ad Joseph”. 
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